
Openluchtconcert 
Zie de ZON! 

Programma D.V. vrijdagavond 14 juli 19.30 uur 

 

Gratis 
entree 

Na afloop 
Koffie/thee €2,- 

IJsje € 1,- 

Chr. Muziekvereniging Excelsior  

Driezum / Wâlterswâld 

Kinderkoor 

Shalom 

Welkom! 





Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: 

 



Met medewerking van: 

 

Christelijke Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Gouke Gerben Wielenga 

 

Kinderkoor Shalom o.l.v. Anneke Visser - v.d. Beek 

 

Orgel  Tjitske ten Hoven - Ypma 

Gitaar  Eline Visser en Johan Wolters 

Blokfluit  Ytsje Janna Douma en Arenda Visser 

Hobo  Eline Visser 

Viool  Jacolien Bakker en Arenda Visser 

 

 

 

 

Chr. Muziekvereniging Excelsior  
en Kinderkoor Shalom 
 

Zie de zon, zie de maan, 

zie de sterren in hun baan, 

sterren ontelbaar, overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer’, hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Hoor de zee, hoor de wind, 

hoor de regen als hij zingt, 

druppels ontelbaar in de oceaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer’, hoe heerlijk is Uw naam. 



Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht, 

geuren ontelbaar zweven af en aan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 

Heer’, hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Voel je hart, voel je huid, 

voel je adem als je fluit, 

mensen ontelbaar overal vandaan, 

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer’, hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 

wat een wonder dat ik mag bestaan, 

Heer’, hoe heerlijk is Uw naam, 

Heer’, hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Welkom en gebed 
Ds. A.A. Egas 

 

Samenzang ‘Bron van licht en leven’ 
Chr. Muziekvereniging Excelsior 

 

Bron van licht en leven 

Wij aanbidden U 

Onze God voor eeuwig 

Heer’, wij danken U 

Laat de Zon van Uw gerechtigheid 

Opgaan over ons leven 

En wij zien U in Uw heerlijkheid 

Halleluja    



Chr. Muziekvereniging Excelsior 
 

- Light as Air 

Goff Richards  

 

- Balletti di Gastoldi 

Henk van Belcum 

 

 

Overdenking ‘Zie de zon’ 
Verteller: Sarah ten Hoven. Bijbelteksten gelezen door: Emily Boorsma, 

Jasmijn van Vliet, Sophie Boorsma en Esmé van den Dool  

 

Bent u ook zo blij met de zon? Na een donkere winter komt de zonnige 

zomer. Na een duistere nacht de klaarlichte dag. De zon geeft niet alleen 

licht, maar ook warmte. Zonder zon zouden planten, dieren en mensen 

niet kunnen leven. Aan de stand van de zon kunnen we zien hoe laat het 

is. De zon geeft energie en maakt ons vrolijk.  

 

Het licht is zoet, en het is den ogen goed de zon te aanschouwen;  

(Prediker 11 : 7) 

 

Die prachtige, onmisbare zon is niet toevallig ontstaan. Onze zon is 

geschapen door God. Wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan, lezen 

we in de Bijbel. In het eerste hoofdstuk wordt verteld dat God de aarde 

schiep. God maakte ook de zon. 

 

God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij 

des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. 



En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de 

aarde. En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te 

maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed 

was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde 

dag. (Genesis 1: 16-19) 

 

Omdat de zon zo belangrijk is, werd zij door heidense volken aanbeden. 

In Egypte, India en Peru staan nog tempels voor de zon. In Griekenland 

heette de zonnegod Helios, de Romeinen noemden hem Apollo. Ook in 

ons land werd de zon vereerd. De naam van de 1e dag van de week 

herinnert daar nog aan: Zondag. Maar de Bijbel is duidelijk: De zon is geen 

god! 

 

Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de 

maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat 

gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle 

volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.  

(Deuteronomium 4 : 19) 

 

God is de Schepper van de zon. Hij laat Zijn zon elke dag weer schijnen. 

Als het nodig is, kan Hij de zon zelfs stil doen staan. Of achteruit laten 

gaan. Bent u God ook dankbaar voor het wonder van de zon? 

 

Als je een cadeau krijgt van je vader, bedank je niet het cadeau. Je bedankt 

je vader. Laten we dan ook God danken, voor de mooie zon die Hij ons 

gegeven heeft. Of hebt u genoeg aan de zegeningen? Het gaat om de 

Zegenaar! 

 

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der 

eeuwigheid; Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn 



goedertierenheid is in der eeuwigheid. De zon tot heerschappij op den 

dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Looft den God des 

hemels; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. 

(Psalm 136 : 1, 7, 8, 26) 

 

 

Samenzang Psalm 19 : 1 en 3   

Chr. Muziekvereniging Excelsior  (Ritmisch)

 

Het ruime hemelrond 

Vertelt, met blijden mond, 

Gods eer en heerlijkheid; 

De held’re lucht en 't zwerk 

Verkondigen Zijn werk, 

En prijzen Zijn beleid. 

Dus kan ons dag bij dag, 

Tot roem van Gods gezag, 

Zijn wonderen verhalen; 

Dus weet ons nacht bij nacht 

Zijn onbegrensde macht 

En wijsheid af te malen. 

 

 

God heeft voor 't grote licht, 

De zon, een tent gesticht, 

Van waar z' in 't blinkend kleed, 

En met een blij gelaat, 

Gelijk een brui’gom gaat, 

Die uit zijn slaapzaal treedt. 

Z' is vrolijk, als een held, 

Die in 't bestemde veld 

Zijn vuur en vaart doet blijken; 

Zij heeft haar zwaai en spoor 

Den gansen hemel door; 

Niets kan haar gloed ontwijken.

 

Kinderkoor Shalom 
 

De zon komt op 

Antje Reitsma 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Het licht begroet zacht een nieuwe dag 



En in mijn hart wordt een nieuw lied geboren 

Tienduizend woorden die ik zingen mag 

 

Loof de Heer’, o mijn ziel, 

O mijn ziel, psalmzing Zijn heilige Naam 

Met meer liefde dan ooit 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam 

 

Lisa Verweij 

Als ik aanschouw al wat U gemaakt hebt 

De liefde proef, die U aan ons schenkt 

Kom ik tot inkeer en buig voor U neder 

Tienduizend zonden die U niet gedenkt 

 

Loof de Heer’, o mijn ziel, 

O mijn ziel, psalmzing Zijn heilige Naam 

Met meer liefde dan ooit 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam 

 

Arenda Visser 

Alleen bij U ben ik veilig, Vader 

Uw hart is mild, vol barmhartigheid 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

Loof de Heer’, o mijn ziel, 

O mijn ziel, psalmzing Zijn heilige Naam 

Met meer liefde dan ooit 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam 

 



Elise Boorsma 

En op die dag, als mijn einde nadert, 

Mijn stem verstomt in de laatste strijd 

Zal toch mijn ziel Uw grootheid blijven zingen 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 

Loof de Heer’, o mijn ziel, 

O mijn ziel, psalmzing Zijn heilige Naam 

Met meer liefde dan ooit 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Het lied van het begin  

Hanna den Boer en Silke de Jager 

In het begin lag de aarde verloren, 

in het begin in de duisternis. 

God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, 

't licht dat vandaag onze dag nog is. 

 

In het begin zijn de wolken en luchten, 

in het begin is de hemel ontstaan. 

God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten: 

zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 

 

Doeke van der Sluijs en Johannes Kooistra 

In het begin is de aarde gekomen, 

in het begin uit de diepte der zee. 

In het begin kwam het gras en de bomen, 

bloeiden de bloemen en graasde het vee. 



In het begin zijn de sterren gaan branden, 

in het begin kwam de zon en de maan. 

Boven het land en de zee en de stranden, 

wijzen zij wegen en tijden aan. 

 

Jantina Reitsma en Lydia van den Schootbrugge 

In het begin kwamen vogels gevlogen, 

in het begin werd hun lied al gehoord. 

Vissen in 't water, wat leeft op het droge: 

God schiep de dieren elk naar zijn soort. 

 

In het begin riep God mensen tot leven, 

in het begin was het woord in hun mond. 

Wat was het goed om op aarde te leven, 

wat was God blij dat de wereld bestond. 

 

 

Chr. Muziekvereniging Excelsior  
en Kinderkoor Shalom 
 

Zie de zon, zo hoog  

Zie de zon, zo hoog daar aan de hemel.  

In ’t prachtig schoon van ’s hemels baan.  

Maan en sterren heeft Hij ons gegeven.  

Laat daarom horen een loflied op Zijn naam.  

Zing tot eer van God uw Schepper.  

Zing een loflied met hart en stem.  

Blaas bazuinen, sla de trommel.  

Speel een danklied tot eer van Hem.  



Zie de schoonheid van Zijn wond ’re schepping.  

Een vogel zingt haar lied voor Hem.  

Hoor het ruisend lied van ’s werelds zeeën.  

Alles gemaakt en nog steeds bestuurd door Hem  

Zing tot eer van God uw Schepper.  

Zing een loflied met hart en stem.  

Blaas bazuinen, sla de trommel.  

Speel een danklied tot eer van Hem.  

 

Hij regeert over mens en zee en land.  

Zorgt voor ons, ieder dier of bloem of plant.  

 

Zing tot eer van God uw Schepper.  

Zing een loflied met hart en stem.  

Blaas bazuinen, sla de trommel,  

speel een danklied tot eer van Hem.  

Zing een loflied tot eer van Hem,  

tot eer van Hem. 

 

 

Samenzang Psalm 146 vers 1 en 4  
Chr. Muziekvereniging Excelsior (melodie Johannes de Heer) 

 

Prijs den HEER’ met blijde galmen; 

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 

Vrolijk wijden aan Zijn lof; 

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 

Hem verhogen in mijn lied. 

Hem verhogen in mijn lied. 



't Is de HEER’, wiens alvermogen 

't Groot heelal heeft voortgebracht; 

Die genadig uit den hogen 

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 

En aan elk, die Hem verbeidt, 

Trouwe houdt in eeuwigheid. 

Trouwe houdt in eeuwigheid. 

 

 

Chr. Muziekvereniging Excelsior 
 

- Waltz no. 2 

D. Shostakovich / arr. K. v.d. Woude 

 

- Yes, I can 

Alan Fernie 

 

 

Overdenking ‘Zie de Zo(o)n’ 
Verteller: Johan Wolters. Bijbelteksten gelezen door: Steijn van der 

Sluijs, Sjoerd Wiersma, Levi de Bruin en Boaz Pors 

 

Wist u dat de zon lijkt op God? In de Bijbel staat: ‘God, de HEERE, is een 

Zon’. God is de Bron van het Leven. Hij is het Licht. In Hem is geen 

duisternis. Mensen zonder God leven in het donker. Onze harten zijn 

zwart van de zonde. Vaak zien we dat zelf niet. We vinden dat we best 

goed leven. Maar ons leven kan voor God niet bestaan.  

 



Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er 

is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij 

afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, 

die goed doet, er is ook niet tot één toe. 

Romeinen 3 : 10 - 12 

 

God heeft Zijn Zoon naar onze aarde gestuurd. In het donker van onze 

nacht werd het Licht uit de hemel geboren. Zijn naam is Jezus. Maar Hij 

heet ook ‘De blinkende Morgenster’ en ‘Zon der gerechtigheid’. Jezus is 

gekomen om ons te verlossen uit de duisternis. Hij zegt: 

 

Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet 

wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 

Johannes 8 : 12 

 

In de Bijbel lezen we dat Jezus aan het kruis heeft geleden. Hij is zelfs de 

dood en het donkere graf ingegaan. Hij wilde de straf dragen voor zondige 

mensen, omdat God van ons houdt. Jezus is opgestaan en Hij roept ons 

uit de duisternis tot Zijn heerlijk licht. Wie zonder God blijft leven, kiest 

voor de eeuwige dood. Maar wie Zijn zonden aan God belijdt en gelooft 

in Zijn Zoon, ontvangt uit genade licht en eeuwig leven. 

 

Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, 

en van de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden 

ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij. 

Handelingen 26 : 18 

 

Wanneer je iets zaait, heb je licht nodig om het te laten groeien. Om als 

kind van God te groeien, kun je niet zonder het Licht van de wereld. Jezus 

schenkt je Zijn licht, warmte en Geest om te bloeien en vruchten te 



dragen. Vruchten zoals liefde, geloof, goedheid en blijdschap. Gods licht 

moet worden verspreid, totdat Gods nieuwe aarde is gekomen. Dan is de 

zon niet meer nodig, want God Zelf is het Licht. De nacht is voorbij. Zalig, 

wie voor eeuwig mag wandelen in Gods licht! 

 

Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; 

wandelt als kinderen des lichts. 

Efeze 5 : 8 

 

 

Kinderkoor Shalom 
 

God, enkel Licht 

Wessel Alma 

God, enkel Licht,     Der sterren pracht 

voor Wiens gezicht     is bij Hem nacht, 

niets zuiver wordt bevonden,  hoe hel zij schitt'ren mogen, 

ziet ons bevlekt,     en wij, belaan 

met schuld bedekt,     met boze daan, 

misvormd door duizend zonden.  wat zijn wij in Zijn ogen? 

Jacolien Bakker en Anna-Ruth Fokkema 

Heer’, waar dan heen? 

Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon 

heeft tot Uw troon 

de weg ons weer ontsloten. 

 



Ja, amen, ja,      

op Golgotha      

stierf Hij voor onze zonden   

en door Zijn bloed     

wordt ons gemoed    

gereinigd van de zonden.  

Wil, -U ter eer-  

steeds meer en meer 

't geloof in ons versterken,  

dan zullen wij,  

verlost en blij,  

uit liefde 't goede werken 

 

 

Zie ik sterren aan de hemel staan 

Lotte de Vries en Mirthe Haakma 

Zie ik sterren aan de hemel staan, 

aan de donkerblauwe lucht de maan, 

is het of de nacht mij noemt de Naam  

van een machtig God. 

 

Deze God Die aard’ en hemel schiep, 

is dezelfde God Die mij eens riep, 

uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.  

Die Zijn liefde voor mij openbaart, 

mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 

elke dag mij in Zijn hand bewaart, 

hoe groot is God voor mij. 

 

Wieke van der Veen en Jolijn de Kloet 

Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan, 

in het veld de bloemen open gaan, 

is het of de dag mij noemt, de Naam 

van een machtig God. 

 



Deze God Die aard’ en hemel schiep, 

is dezelfde God Die mij eens riep, 

uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.  

Die Zijn liefde voor mij openbaart, 

mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 

elke dag mij in Zijn hand bewaart, 

hoe groot is God voor mij. 

 

Anna Wietske Haakma en Ytsje Janna Douma 

Zie ik straks de hemel open gaan, 

komt daar Israels Messias aan, 

zal Zijn voet op de Olijfberg staan, 

roep ik dan Zijn Naam.  

   

Deze God Die aard’ en hemel schiep, 

is dezelfde God Die mij eens riep, 

uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 

zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag.  

Die Zijn liefde voor mij openbaart, 

mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 

elke dag mij in Zijn hand bewaart, 

hoe groot is God voor mij. 

 

 



Chr. Muziekvereniging Excelsior  
en Kinderkoor Shalom 
 

Juicht, want Jezus is Heer’ 

Juicht, want Jezus is Heer’ 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere 

Van Hem, die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft 

Jezus, de Koning, Die mensen 

Het leven weer geeft. 

 

Liefde bedekt Zijn schepping    (Liefde is zijn) 

De bloemen, de vogels, het gras   (schepping) 

Zou Hij dan jou vergeten    (Zou Hij jou) 

Jezus, Die blinden genas, verrees   (vergeten) 

 

Juicht, want Jezus is Heer’    (Wij juichen tot eer) 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  (van onze) 

Van Hem, Die ons liefheeft.   (God) 

Hij is verrezen en leeft     (Wij juichen tot eer van) 

Jezus, de Koning, Die mensen  (onze) 

Het leven weer geeft.    (God) 

 

Wees als een boom die vrucht draagt  (Wees een boom die) 

Ieder seizoen op zijn tijd    (vrucht draagt) 

Drink van het levend water    (Drink het levend) 

Jezus, de Bron voor altijd, verrees  (water) 

 



Juicht, want Jezus is Heer’    (Wij juichen tot eer) 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  (van onze) 

Van Hem, Die ons liefheeft.   (God) 

Hij is verrezen en leeft     (Wij juichen tot eer van) 

Jezus, de Koning, Die mensen  (onze) 

Het leven weer geeft.    (God) 

 

Wees dan het licht der wereld,   (Wees het licht der) 

Stralend, herkenbaar van ver,   (wereld) 

Zodat men God zal eren,    (Dat men God) 

Blinkende Morgenster, looft Hem   (zal eren, looft Hem) 

 

Juicht, want Jezus is Heer’    (Wij juichen tot eer) 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  (van onze) 

Van Hem, Die ons liefheeft.   (God) 

Hij is verrezen en leeft     (Wij juichen tot eer van) 

Jezus, de Koning, Die mensen  (onze) 

Het leven weer geeft.    (God) 

 

Jezus, de Koning, die mensen  

Het leven weer geeft 

 

 

Samenzang Psalm 84 vers 6  
Chr. Muziekvereniging Excelsior  (ritmisch) 

 

Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, 

Is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 



Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER’, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

Dankwoord en gebed  
ds. A.A. Egas 

 

Samenzang ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’ 
Chr. Muziekvereniging Excelsior 

 

‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, 

U prijzen in mijn avondlied. 

Het zonlicht moge nederdalen, 

maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet. 

Gij woudt mij met Uw gunst omringen, 

meer dan een vader zorgde Gij, 

Gij, milde Bron van zegeningen; 

zulk een Ontfermer waart Gij mij. 

 

Ik weet, aan Wien ik mij vertrouwe, 

al wisselen ook dag en nacht. 

Ik ken de Rots waarop ik bouwe; 

hij faalt niet, die Uw heil verwacht. 

Eens aan de avond van mijn leven 

breng ik, van zorg en strijden moe, 

voor elke dag, mij hier gegeven, 

U hoger, reiner loflied toe. 



Hartelijk dank voor uw komst! 
 

Doorpraten over de boodschap van deze avond? 

Neem contact op met ds. A.A. Egas, 

0511 42 18 06 of aaegas@kliksafe.nl 

 

Belangstelling voor de Bijbel? 

Neem gratis het rode boekje mee. In ‘Een boodschap  

voor u’ staan verschillende gedeelten uit de Bijbel. 

 

 

Wilt u een gift geven? Dat kan via onderstaande QR-codes. 

 

 

 

 

 

 

Kinderkoor Shalom   Chr. Muziekver. Excelsior 

 

 

Kinderkoor Shalom oefent weer op D.V. 6 sept. 2023. Nieuwe 

kinderen zijn van harte welkom! In de vakantie kunnen de kinderen een 

speurtocht doen. Voor meer info zie www.kinderkoorshalom.nl. 

 

 

Een zonnige zomervakantie toegewenst! 



 


